
WILLIAM HUNTINGTON OVER DE WET 

 
"Wie niet duidelijk spreekt over het Evangelie, spreekt ook niet duidelijk over de Wet. De beste 
evangeliedienaar is hij, die de Wet het scherpst predikt. Dat blijkt uit de leer van onze dierbare 
Verlosser, Die het Evangelie zo duidelijk predikte als niemand dat kon en die de Wet duidelijk uitlegde 
als niemand ooit deed. Daarom zal hij, die op wettische wijze de Wet aankleeft, zeker het Evangelie 
verduisteren en zij die doen alsof zij de grootste voorvechters van de Wet zijn, zijn de grootste 
vijanden van het Evangelie en de vreselijkste bespotters van God. Kijk maar naar de Britse Paus, ik 
bedoel de leider van de arminianen, die doet alsof hij de grootste voorvechter van de Wet is in heel 
Groot-Brittannië. Ik denk dat ik al de annalen van de aarde en de hel kan uitdagen om mij zulke 
vreselijke godslasteringen voor te leggen als hij leerde en openbaar maakte. Noem één bruut 
kerkmens, Kaïn niet uitgezonderd, die de eeuwige gerechtigheid van de Zoon van God "toegerekende 
onzin", heeft genoemd, het besluit van God "een vreselijk besluit", en de leer van verkiezing en 
predestinatie "de wet van de duivel." Ik daag u allemaal uit om mij te tonen, dat er voor de huidige 
voorvechter van de Wet het levenslicht zag, zulke godslasteringen zijn geuit door enig schepsel, mens 
of duivel." 
 
Uit: "De Wet bevestigd door het geloof in Christus"  

 


