
Thomas Boston over het uitstellen van de bekering  

 

Is sterven zo'n gemakkelijke zaak, dat u nu met ander werk, ja, uw voornaamste 

werk wacht tot het stervensuur? Ik zou denken dat sterven zelf, met de pijnen, 

krampen en ziekte die er gewoonlijk mee gepaard gaan, op zichzelf genoeg is. 

Zeker, als we onze gezonde dagen goed zouden besteden, dan zouden we trachten 

om, als we gaan sterven, niets anders te doen hebben dan te sterven. 

Maar ik smeek u, denk erom dat het mogelijk is dat als u gaat sterven, uw geest 

omzwerft en u geen verstand meer hebt. Maar al zou u uw verstand bewaren tot op 

het laatste moment, dan vraag ik u er goed over na te denken, of het werk der 

bekering zo'n gemakkelijk werk is, dat u het kunt bewaren tot de tijd dat u niets 

anders kunt doen.  

Zult u het uitstellen u tot God te wenden, tot u niet meer in staat bent u op een bed 

om te wenden, behalve als u opgetild wordt?  

Kunt u de hemel bestormen, als uw krachten voorbij zijn?  

Kunt u tot God schreeuwen, als u geen twee zinnen achter elkaar kunt spreken?  

Kunt u zich gereedmaken voor de dood, als hij aan uw bed staat?  

 
(Voor een dergelijk vermaning van Dionysius Spranckhuysen klik hier.)  
Uit: 'Bekeert u tot Hem' door Thomas Boston, blz. 49.  

 


