John Bunyan

OVER BEPROEVING

Niets kan de beproeving zo ondraaglijk maken als het gewicht der zonde, wilt gij dus in
staat zijn beproeving te verdragen, zorg eerst van de last uwer zonden bevrijd te worden,
en welke beproeving u dan ook treft, zij zal u zeer licht vallen.

Zo gij de roede der beproeving, die God op u zal leggen, kunt dragen, herinner u deze
les: gij wordt geslagen, opdat gij beter moogt worden.

De Heere gebruikt den dorsvlegel Zijner beproeving om het kaf van het koren te
scheiden.

De school des kruizes is de school des lichts, zij verkondigt de ijdelheid, laagheid en
goddeloosheid der wereld en geeft ons een gezicht in Gods hart. Uit de duisternis der
beproeving verrijst des Geestes licht.

In tijden van beproeving genieten wij gewoonlijk de liefelijkste ervaringen van Gods

liefde.

Wanneer wij van harte de genoegens dezer wereld verzaakten, zouden wij door onze

beproevingen weinig verontrust worden, hetgeen ogenblikken en tijden van beproeving
voor menigeen zo ondraaglijk maakt is, dat men te zeer aan de vermaken van dit leven is
gehecht, zodat men niets kan lijden, wat een scheiding tussen beide maakt.



