John Bunyan

OVER DE ZONDE

De zonde is de grote slagboom en hinderpaal voor ons geluk, de oorzaak van alle
menselijke ellende, zowel hier als hiernamaals, neem de zonde weg en niets kan ons
schaden, want de dood, lichamelijk, geestelijk en eeuwig, is hare bezoldiging.

De zonde en de mens om de zonde, zijn het voorwerp van Gods toorn. Hoe vreselijk
moet derhalve de toestand van degene zijn, die in de zonde voortleeft! Want wie kan
Gods toorn dragen of zich daartegen verzetten?

Geen zonde tegen God kan gering zijn, want zij wordt begaan tegen den groten God van
hemel en aarde, maar wanneer de zondaar er in slaagt een kleinen God uit te denken,
dan kan hij ook gemakkelijk kleine zonden vinden.

De zonde verkeert al Gods genade in lichtzinnigheid, zij tart Zijne gerechtigheid,
versmaadt Zijne genade, bespot Zijn geduld, vergeet Zijne macht en veracht Zijne liefde.

Wacht u, dit gij u zelf niet de minste zonde veroorlooft, want die brengt u tot een
tweede, totdat het zondigen u, door de kracht der gewoonte, natuur wordt.

Met een zonde te beginnen, is den grondslag te leggen voor meerdere, deze meerdere
zijn de moeder der gewoonte, en schaamteloosheid is het einde. Christus’ dood leert ons
de beste zelfkennis, in welken toestand wij verkeren, waaruit ons niets kan verlossen dan
Zijn dood, en laat ons het duidelijkst de ontzettende natuur onzer zonden zien. Want
indien de zonde iets zo vreselijks is, dat zij den Zone Gods bloedzweet afperste, hoe kan
dan een arme, ellendige zondaar ze dragen?



