John Bunyan

OVER HET GEBED

Voor gij begint te bidden, doe uwe ziel eerst de volgende vragen:

Tot welk doel, o mijne ziel! hebt gij u hier teruggetrokken?

Zijt gij niet gekomen om in het gebed met den Heere gemeenschap te oefenen?

Is Hij tegenwoordig, zal Hij u horen?

Is Hij barmhartig: zal Hij u helpen?

[s uwe zaak onbeduidend, betreft zij niet uw zielenheil?

Welke woorden zult gij gebruiken om Hem tot ontferming te bewegen?

Om uwe voorbereiding volkomen te maken, bedenk, dat gij slechts stof en as zijt, en Hij
de grote God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, die zich met het licht bedekt als
met een kleed, dat gij een snode zondaar zijt, Hij een Heilig God is, dat gij slechts een
kruipende worm zijt, en Hij de almachtige Schepper is.

In al uwe gebeden vergeet niet de Heere voor al Zijne barmhartigheden te danken.

Wanneer gij bidt, laat liever uw hart zonder woorden, dan uw woorden zonder hart zijn.

Het gebed keert den mens van de zonde terug, of de zonde brengt den mens van het
gebed af. De geest des gebeds is kostelijker dan schatten van goud of zilver.

Bid dikwijls, want het gebed is der ziele tot een schild, een offer aan God en een roede
voor Satan.



