Th. Van der Groe

VAN DER GROE OVER DE KERK

Hij [God] zal onze kandelaar van zijn plaats weren; dat is, de Heere zal Neerlands kerk
ontkerken, zodat zij Zijn Kerk niet meer zijn zal. Hij zal het licht der leer en van Zijn
waarheid van ons komen wegnemen, ons beroven van onze ordonnantién. Hij zal ons
brengen onder de paapse macht, die ons niet zal toelaten onze Godsdienst hier meer vrij
uit te oefenen. Hij zal ons brengen onder zware vervolgingen der afgodendienaars, die er
velen om de religie zullen doden, in de gevangenis werpen, het land doen ontvluchten
en hun dagen in ballingschap doen eindigen. Duizenden van belijders die de hitte van
de vervolging niet zullen kunnen uitstaan zullen afvallen tot het pausdom. Dan zal
Neerlands kerk geen kerk, geen kandelaar van Christus meer zijn, maar een
antichristelijke kerk; men zal dan onze kerk veranderd zien in afgodische tempels, waar
de misgod in gediend zal worden en waar het zuivere Woord Gods dan niet meer
gehoord zal worden. En dit zal dan het einde zijn van onze Godsdienst, vrijheid, geruste
bezittingen en mogelijk ook van ons leven."

(Uit: predikatie over Openbaring 2:5)



