John Bunyan

VAN HET BEROUW EN HET KOMEN TOT CHRISTUS

Het doel der beproeving is de ontdekking der zonde en om ons tot enen Zaligmaker te
brengen. Laat ons daarom met den verloren zoon tot Hem wederkeren, dan zullen wij
vrede en rust vinden. Een berouwhebbend boeteling, kan door genade zo goed worden
als de beste, al ware hij vroeger zo slecht geweest als de slechtste der mensen.

Waarlijk zijne zonde te gevoelen is bedroefd te zijn, omdat men God heeft mishaagd,
bedroefd te zijn, dat Hij, door ons vertoornd is, meer dan dat Hij , over ons vertoornd
is.

Uw plannen van berouw en het verwaarlozen van die zielreddende plichten zullen in het
oordeel tegen u opstaan. Het berouw sluit ene goddelijke welsprekendheid in zich, en
overreedt Christus om menigten van zonden, die tegen Hem begaan zijn, te vergeven.

Zeg niet bij uzelven: Morgen zal ik berouw hebben, want het is uw plicht dagelijks
berouw te tonen.

Het evangelie der genade en der zaligheid is boven alle leringen de allergevaarlijkste, zo
het slechts door mensen zonder genade in woorden ontvangen wordt, zo het niet
vergezeld gaat van een gevoelige behoefte aan enen Zaligmaker, en hen tot Hem brengt.
Want zulke mensen, die het slechts in hun begrip hebben, zijn de ellendigste van alle
mensen, want omdat zij meer weten dan heidenen, zal dit slechts in het eind hun deel
zijn, dat zij groter geselslagen ontvangen zullen.



