DE GROTE WAARDI] VAN DE GENADE DES GELOOFS,

Er is ons geen grotere noodzakelijkheid opgedragen dan om
te weten of wij het ware geloof hebben en als wij dat hebben,
dit te behouden. Want hieraan hangt al ons heil, onze troost
en zaligheid. De roem van velen, die voorgeven wat ze niet
bezitten, of die de schaduw voor het lichaam ombhelzen, is in
dezen tevergeefs. Beproeft dan, of gij in het geloof zijt, 2
Kor.13:5. En gelooft gij van ganser harte, Hand.8:37, toon
mij dan uw geloof, Jak. 2:18. Ik weet wel, dat het geloof niet
aller is, 2 Thess.3:2, maar alleen der uitverkorenen, Tit.1:1.
Allen worden niet zalig. En die zalig worden, worden het al-
leen door het geloof, Ef.2:8. Maar hoe weinig zijn er, die onze
prediking geloven, Jes.53:1. En als de Zoon des mensen ko-
men zal, zal Hij ook geloof vinden? Luk.18:8. Dit is geen zaak
van klein belang. Want het gebeurt, dat wij of niet, of niet
recht geloven. Er zijn veel soorten geloof, die niet zalig ma-
ken. Door de satan en door zijn eigen hart kan de mens be-
drogen worden met een schijn van genade. Niet alle dingen
zijn van goud en niet elk geloof is ongeveinsd of even dier-
baar, 1 Tim.1:5/2 Petr.1:1. Er kan wel een ijdele veronder-
stelling zijn, die vermetel genoeg is om op Gods genade te
vertrouwen, maar inderdaad niet anders is dan een diepe
slaap en vleselijke zorgeloosheid. Men maakt zich wijs, dat
God genadig zal zijn, terwijl men zijn geld en zijn buik dient.
Men bezit een geloof dat alleen bestaat in een uiterlijke be-
lijdenis, in woorden en niet in daad en waarheid. Een geloof
dat hen begeeft, wanneer benauwdheden en smarten des
doods hen aangrijpen, zoals een harnas, dat de proef niet kan



doorstaan, of als een zwaard van ondeugdelijk metaal, dat ten
dage des strijds aan stukken vliegt. Wacht u dan wel, dat u
niet tevreden bent met een tijdgeloof, Luk.8:13, een dood
geloof, Jak.2:14, een duivelsgeloof, Jak.2:19, een historisch
geloof, Hand.26:27, of een geloof, dat alleen bestaat in het
doen van wonderwerken, Matth.7:22. U moet een geloof be-
zitten, dat u rechtvaardigt en zalig maakt, Rom.5:1/]ak.2:14.
Een geloof, dat de Heilige Geest in u heeft verwekt en waar-
door u als een arme zondaar, die naar de zaligheid haakt, die
het Evangelie toestemt en die op de onfeilbare beloften van
het ecuwige leven rust, Christus Jezus omhelst en aanneemt
als uw enige en genoegzame Zaligmaker. Houd u voor ge-
lukkig, als u dit geloof bezit en wees zorgvuldig, dat u het wel
bewaart. Al is het dat Christus voor uw geloof bidt,
Luk.22:32, en dat God ons door het geloof in Zijn kracht tot
de zaligheid bewaart, 1 Petr.1:5, zo moet dat de bijzondere
zorg over het ontvangen geloof in ons niet wegnemen, dat wij
nalatig zouden zijn om onszelf meer en meer te bouwen op
ons allerheiligst geloof, Judas:20. De Zaligmaker wil ons wel
bewaren van de boze, Joh.17:12, maar wij moeten ook ons-
zelf bewaren, opdat de boze ons niet vat, 1 Joh.5:18. Er is
geen snoder, bozer en listiger vijand van ons geloof dan de
satan. Hij zoekt het door aanvechtingen uit te blussen, door
vervolgingen te laten afvallen en door een goddeloos leven te
verstikken. Nooit heeft de duivel zo hard gestreden om het
lichaam van Mozes, Judas:9, dan om ons geloof. Strijdt dan
de goede strijd des geloofs, 1 Tim. 6:12. Strijdt de goede
strijd, houdende het geloof, 1 Tim. 1:18,19. Ja, strijdt voor het
geloof, dat eenmaal de heiligen is overgeleverd, Judas:3, op-
dat u eenmaal met Paulus mag zeggen: Ik heb den goeden
strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, 2 Tim.4:7. Acht
u het geloof zo weinig? Het eeuwige en het geestelijke leven
hangt er immers aan? Geen deugd voor deze, maar deze bo-
venal, Ef. 6:16. De stokbewaarder vraagt: "Lieve heren, wat |
moet ik doen, opdat ik zalig worde?" En hij krijgt als ant-
woord: "Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig |



worden, gij en uw huis”, Hand.16:30,31. Die gelooft, wordt
zalig, Mark.16:16/Ef.2:8. En hij wordt zalig, omdat hij hier
eerst op geestelijke wijze uit, door en in het geloof leeft,
Rom.1:17/2 Kor.5:7/Gal.2:20. Wat een nauwe vereniging is
dit. Het geloof is in ons en wij zijn en blijven in het geloof, 2
Kor.13:5/Kol.1:23. Dit geloof is in ons niet dood, maar le-
vend. En daarom leeft de rechtvaardige door zijn geloof,
Hab.2:4. Het is de grootste waardigheid, die Gods kinderen
dragen. Daarom is de naam van gelovigen ook ouder dan die
van christenen, Hand.2:44;4:32. En hoewel een afvallige Juli-
anus en een spottende Celsus om deze eertitel lachen, zullen
wij niet nalaten, alle helse machten ten spijt, om daarmee te
pronken. Past het de heiligen niet om hun allerheiligst geloof
en hen, die duur gekocht zijn, om hun dierbaar geloof wel te
bewaren? Judas:20/2 Petr.1:1. Nooit zal ik mij die roem laten
ontrukken, dat ik door het geloof een kind van Abraham,
Gal.3:7, een vriend, Jak.2:23, en een kind van God ben,
Joh.1:12. Ik kan niet anders dan door het geloof mijn God
behagen. En Hem alzo behagende, zal Hij over mij uitroe-
pen: zalig zijt gij, omdat gij geloofd hebt, Luk.1:45. O groot
geluk, niet alleen hiernamaals, maar nu reeds zalig. En
waarom niet zalig, want wij geloven in Jezus Christus, opdat
wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van
Christus, Gal.2:16. Wij zijn verzekerd, dat een iegelijk die in
Hem gelooft, vergeving der zonden zal ontvangen in Zijn
Naam, Hand.10:43. Grote, vele, ja alle zonden, worden de
gelovigen vergeven, Ps.25:11/Luk. 7:47/Kol.2:13/1 Joh.1:7.
Door het geloof hebben wij de verzoening met God,
Rom.3:25, en de aanneming tot kinderen, Joh.1: 12/Gal.3:26.
O, grote schat des geloofs, die mij aan zulke grote schatten
deel doet hebben. Het geloof brengt ons niet alleen een groot
goed van buiten aan, maar werkt ook door Christus’ bloed en
Geest een groot goed binnen in ons. Door het geloof worden
onze harten gereinigd, Hand.15:9, want het grijpt Christus
aan, de Auteur van alle heiligmaking, en Hem, Die ons van
God tot heiligmaking geworden is, 1 Kor.1:30. Een gelovige



ziel kan geen vuil hart hebben. Er is geen groter hulpmiddel
tot heiligheid of beter tegengif tegen het venijn van godde-
loosheid dan het geloof. Die het meeste geloof hebben in
God, hebben de meeste getrouwheid tot God. Die aan God
geloven, dragen zorg om goede werken voor te staan, Tit.3:9.
Het geloof is het leven van onze ziel. Door het geloof woont
Jezus in onze harten, Ef.3:17. En in wie Jezus is, die draagt
veel vrucht, Joh.15:5. Wat de zintuigen loochenen en de rede
niet begrijpt, neemt het geloof aan. Zij verheldert het ver-
stand en verdrijft de mist en duistere wolken van dwalingen.
Het geloof verzekert het hart tegen kwade voornemens en
doet ons staande blijven, 2 Kor.1:24. Door het geloof wordt
onze ziel in Christus en in de gemeenschap van Zijn dood in-
gelijffd. Daardoor wordt de oude mens gekruisigd en het
lichaam der zonde teniet gedaan, zodat wij niet meer de
zonde dienen, Rom.6:6. Het geloof in de ziel is, wat de wind
is in de lucht om die te zuiveren, wat het vuur is voor de meta-
len om die te louteren en wat het medicijn is in het lichaam
om alle kwade humeuren daaruit te werpen. Het is een deugd
uit de hemel, die de mens hemels maakt. Maar hierbij blijft
het niet, het geloof doet ons in onze geestelijke strijd over-
winnaars zijn tegen ons verdorven vlees, Rom.4:19,20/
Hand.27:25, tegen de wereld, 1 Joh.5:4, en tegen de duivel, 1
Petr.5:9/Ef.6:16. Het geloof doet ons het woord Gods, dat
anderen bespotten, aannemen, Hand.17:32,34, de strengste
bevelen van God met een Noach uitvoeren, Hebr. 11:7, alle
aardse inzichten met Abraham terzijde stellen en Gode alle
gehoorzaamheid, enkel op Zijn bevel, opdragen, Hebr.
11:8,9,17. Dit is in waarheid wandelen door geloof, 2 Kor.5:7,
‘en betonen dat het in ons werkzaam is door de liefde,
Gal.5:6. Door het geloof hebben wij vrede met God,
Rom.5:1, en een vrijmoedige toegang tot God, Ef.3:12/
Hebr.10:22. Waarlijk, is het geloof niet iets groots, waarvan
alle andere deugden en plichten hun kracht, sieraad en
aangenaamheid ontvangen? Hoe groter het geloof is, hoe
meer boetvaardigheid gevonden wordt. Niemand weent bit-



terder over zijn zonden, dan wie de lijdende Christus door het
geloof aanziet, Zach. 12:10. Nooit zijn wij nederiger in onze
eigen ogen dan wanneer het geloof ons verzekert, dat wij
hoog zijn in Gods gunst, zoals het voorbeeld van de hoofd-
man bevestigt, Matth.8:8,10. Wie door het geloof weet, dat
hem vele zonden zijn vergeven, die heeft ook met de zondares
veel lief, Luk.7:47. Wie in Christus gelooft, kan zich ook in
Hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke
vreugde, 1 Petr.1:6. Ja zo iemand kan met lijdzaamheid in alle
kruis en tegenspoed de vervulling van Gods beloften afwach-
ten. Want wie gelooft, zal niet haasten, Jes.28:16, of be-
schaamd worden, Rom.9:33. Maakt het geloof niet alle
plichten levendig? Hieruit ontstaan het gebed, het gehoor en
de gehoorzaamheid des geloofs, Joh.5:7/Hebr.4:2/Rom.
16:26. O, edele deugd van het geloof, u bent de emmer, waar-
door wij het water des levens putten en de ring waardoor wij
met God worden ondertrouwd. U bent de heerlijkste plicht
van het nieuwe Verbond en het voornaamste deel van een
nieuw schepsel. Op u draait de poort van de hemel. U bent
het oog van onze ziel, de mond, de hand en alles.

Gij hebt mij, mijn God, uit genade het geloof gegeven. Geef
mij ook een kloekmoedige standvastigheid om hetzelve goed
te bewaren. Ik zal mij die dierbare parel niet laten ontroven,
al zou ik als een martelaar moeten sterven. Ik ben het eens
met de oudvader Ambrosius, die tot de keizer durfde te zeg-
gen: "U zult mij eerder de ziel uit het lichaam rukken, dan het
geloof uit de ziel.” Moet mijn geloof door galg, rad, zwaard,
vuur en nog door zwaardere kwellingen beproefd worden en
is er voor mij geen andere keus dan of het geloof te verzaken,
of een wrede dood te ondergaan, dan zal ik het laatste ver-
kiezen om het eerste te behouden. Welke grotere lof kan ik
wegdragen dan met de gemeente van Pergamus te horen: Gij *
hebt Mijn geloof niet verloochend? Openb.2:13. Het mag
soms wat hoog en laag gegaan zijn, hier of daar mag een heup
verwrongen of een vinger verlamd worden, nochtans is het
, leven en het schild des geloofs behouden. Het is mij genoeg,



dat God de Vader mij door het geloof bewaart, 1 Petr.1:5, dat
de Heere Jezus voor mijn geloof bidt, Luk.22:32, en dat de
Heilige Geest, een Geest des geloofs, in eeuwigheid bij mij
blijft, 1 Joh.2:27. Zo kan ik niet anders dan eenmaal het einde
van mijn geloof verkrijgen, de zaligheid der ziel.

Visscherus (anno 1600-1650)

DJK : Deze kostelijke leerrede werd ingezonden door een vriend en broeder van me, in Christus
Jezus. Daarbij voegde hij nog het volgende toe :

Vriend Daan,

Deze meditatie van Visscherus is als uit m'n hart gegrepen. Immenrs is het de roemtaal van de ware gelovige
wien het geloof van Jezus door de afsnijding heen geschonken is. Al deze personen die dit geloof mogen beoefenen
zijn niet alleen krachtens erf- en dadelijke zondaren voor God geworden, maar hebben ook de vrijspraak door
het bloed van Gods Zoon ontvangen. Jaren geleden heb ik deze meditatie van Visscherus in een dienst waarin
Ds. F. Mallan een kind zou dopen aan de gemeente voorgelezen. Later in een gesprek met Ds. Mallan liet deze
duidelijk blijken dat zulke meditaties hem niet welgevallig waren, daarop ben ik bedroefd naar huis gegaan al
stamelend: Zal de Zoon des mensen nog geloof vinden op aarde als Hij wederkomt? Namelijk dat geloof dat
Visscherus zo zuiver naar Gods Woord verklaarde. Ach Daan, we zijn echt veel verder weg dan we denken.
Jongen, ga door met je waarschuwingen! Wie weet dat er zodoende nog wakker geschud mogen worden uit hun

doodslaap.

Hartelijke groet,
2 Febr. 2010 - Bruinisse

D.H. Van der Meer

PS : Je mag dit gerust onder de meditatie plaatsen.



