ORT ORGEMERKT

** ZO TOEN - ZO NU. Ten tijde van de belegering van Jeruzalem in 70 na Christus
deden de partijen in de godsdienst, de Sadduceeén, de Farizeeén en de Zeloten, niets anders
dan elkaar bevechten; de geestelijke leidslieden lieten het volk ongewaarschuwd een
vreselijke ondergang tegemoet gaan. Zij sleepten het volk mee in hun twisten en
verdeeldheden en hielden hen af van de waarheid Gods. Ziet u ook verwantschap met onze
tijd? Een en al verdeeldheid, geen waarschuwen voor de komende ondergang, de waarheid

Gods wordt verduisterd en verdaan.
*k%

** Refo-kermissen. “De rommelmarkten, verkopingen en slaatjesacties voor de kerk zijn

belangrijker geworden dan de bidstonden”, aldus evangelist Arjan Baan, aangehaald in het
RD van 17-10-09. Tot goed begrip: “refo-kermissen” is onze visie op al zulk gedoe. Zou dit
allemaal de Heere welbehagelijk zijn? We hebben onze twijfels en bedenkingen. Maar er
moet toch geld komen? Wel, als dit dan beslist nodig is -als de kerkelijke collectes en giften
onvoldoende zijn- laten we dan maar bidstonden gaan beleggen om de Heere te vragen de
harten en de beurzen wijder te openen voor het (noodzakelijk) werk in Gods Koninkrijk.
Dan behoeft het niet met slaatjes, lekkerbekjes, springkussens, verlotingen, en noem verder
maar op.We hoorden de bekende professor G. Wisse eens zeggen -ter aanbeveling van de
collecte voor de Spaanse Evangelische Zending- “het geld is er al - het moet alleen nog even
vanuit uw portemonnee in de collectezak”!
-

** Heel duidelijk. “Het hypercalvinisme is alleen maar huis en geen deur; het arminianisme
is alleen maar deur en geen huis.” En een soortgelijke vergelijking van hem van het extreme
calvinisme met de algemene verzoeningsleer van de arminianen: “Enkel ‘evangelisme’ stelt de
mensen een open deur voor ogen, maar als je deze voorbij gegaan bent, vind je niets; er is
geen huis bij de deur. Het ‘ultracalvinisme’ is een schoon paleis zonder deur; het huis is
volmaakt, maar er is geen ingang. Er is een soort van antinomianisme dat niets anders zegt
dan ‘Kom’; een ander soort weigert om ‘Kom’ te zeggen. Het laatste is het ergste van de twee,
omdat het geen verantwoordelijkheid legt op de zondaar.” (BRON: De

rotssteen van mijn hart, blz. 101)
*k%k

**  Vergeving der zonde. Er wordt u niet gevraagd of gij de vergeving der zonde wilt

aannemen; ook wordt er niet gezegd dat gij er iets voor doen moet. Zij wordt u verkondigd!
Het wordt u luide toegeroepen: “ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus
zal over u lichten!” (M. Luther-preek Hand. 13:38)

k%%

** De leer der Reformatie. Kent men bijna niet meer. We moeten terug naar Luther!

* %%
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** EED OP DE GRONDWET. In het blad In het spoor van oktober 2009 staat een

interessant artikel over Graaf van Nassau en het ambt van de overheid. De graaf was in een
moeilijke positie gekomen i.v.m het moeten afleggen van een eed van trouw als stadhouder
van Gelderland. Jan van Nassau heeft toen advies gevraagd aan Datheen. Het resultaat was
dat de graaf -op advies van Datheen- een eed kon afleggen met een gewijzigde tekst. Wie deze
belangrijke geschiedenis wenst te lezen verwijzen we naar dit nummer. Zeer de moeite waard!
We vinden het belangrijk om een enkele opmerking van de auteur, de heer N. Verdouw, te
citeren: “Hetzelfde probleem dus als tegenwoordig: hoe kunnen wij trouw zweren aan
zondige wetten en aan de grondwet met als artikel 1 het antidiscriminatieartikel? Trouw
zweren aan de Zondagswet! Daarin wordt bepaald dat u als raadslid geen belemmering op
mag werpen tegen sport op zondag. Hoe kunnen wij dit beloven? Ds. Datheen zegt dat dat
niét kan.” We weten voldoende. De eed van trouw afleggen aan een goddeloze grondwet,
onder aanroeping van Gods heilige Naam(!), kan dus niet. Het wordt wél gedaan...

*kk

*%

Hitlers paus Pius XII. “Ik kwam helemaal alleen terug uit Auschwitz. Ik had mijn
moeder, twee zusters, een broer en een nicht verloren. Pius XII had ons kunnen
waarschuwen voor wat ons te wachten stond. We hadden uit Rome kunnen ontsnappen en
ons bij de partizanen kunnen aansluiten. Hij was de Duitsers van begin tot het eind ter wille.
Alles gebeurde gewoon onder zijn neus. Maar hij was een antisemitische paus, hij was pro-
Duits. Hij nam geen enkel risico. Mensen zeggen dat de paus iemand is als Jezus Christus.
Dat is niet waar. Hij redde niemand, niet één enkel kind.” Dit lezen we in Hitlers Paus van
Cromwell, die uitvoerig de roomse wandaden beschrijft in de 2 wereldoorlog. We hebben al
eens meer uit dit boek geciteerd. Er staan vreselijke dingen in Het toont het pausdom in
haar afgrijselijke gedaante. Het is voor 100% de verborgenheid der ongerechtigheid! Dat
Rome precies dezelfde is als in de duistere middeleeuwen leest u elders in dit blad.

*kk

** Het klimaat. Enkele tientallen jaren geleden werden we overvoerd met berichten dat er
een nieuwe ijstild te komen stond. De “geleerden” voerden de meest overtuigen-de
“bewijzen” aan. Daar horen we niet meer van; evenmin over “zure regen”, waar ze ook de
mond vol over hadden. Dat alles heeft plaatsgemaakt voor een geheel nieuwe visie - de aarde
warmt op. En niet maar zo'n klein beetje ook - het is zeer alarmerend. Maar uit velerlei
gegevens en onderzoek van andere deskundigen blijkt dit alles op heel losse schroeven te
staan. Het blad Elsevier van 5 dec. 2009 geeft in een uitgebreid artikel De klimaatzwendel een
fraai beeld van het grote bedrog. Ze noemt dit “het grootste wetenschappelijke schandaal van
onze generatie”; de bewijzen zijn vele! De klimaatgoeroe Al Gore en de zijnen liegen en
bedriegen op een onvoorstelbare wijze. Momenteel vriest het hier in Nederland ’s nachts
meer dan tien graden! Wie sprak er van het o pwarmen van de aarde’

k%%
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** Preventie. “Elk jaar moeten alle huizen en hutten bespoten worden met insecticiden om
een malaria uitbraak te voorkomen.” We lezen dit in het Mbuma zendingsblad van december
2009. Uiteraard een verstandige maatregel. Nu weten we allen wel dat de Schotten geen
bezwaar hebben tegen vaccinatie, verzekering, enz. Hoe gaan de Nederlandse predikanten die
deze zending steunen, en zulke maatregelen eigenlijk censurabel achten, hier toch mee om?

*kk

**  VERPLETTEREND BEWIJS. “De Joodse natie staat voor de wereld als een
verpletterend antwoord aan het atheisme en een levend bewijsboek dat de Bijbel gelijk

heeft.” (J.C. Ryle)

*k%

**  Verraad. “Wie het Evangelie verwerpt is schuldig aan verraad tegen Jehovah, de
allerhoogste God.* Wie kan dit woord van Spurgeon ontkennen?

*k%

** Niet erg helder! Volgens het RD van 13-11-09 sprak prof. dr. G. van den Brink op een
lezing voor Hervormde predikantsvrouwen over “De opkomst van de evangelische beweging
en de evangelicalisering van de kerken vragen om een herbezinning op de eigen
gereformeerde identiteit.” Een hele mond vol! We citeren even het RD: “Tijdens de
bespreking bleek de doop een heikel thema. Bijbels gezien ziet prof. Van den Brink de doop
als teken van het verbond in plaats van als teken van het eigen geloof. ‘Maar ik kom daar niet
goed uit’, zei hij.’De lijnen in de Bijbel zijn niet helder. Wel staat het eenmalige karakter van
de doop niet ter discussie. Laten we als gereformeerden, evangelischen en baptisten elkaar
respecteren.’”

** Evenmin helder! “Men beweert dat we allen verbondskinderen zijn, en dat God tijdens
de doopsbediening belooft hun God te zijn.” Het RD van 28-11-09 gaf deze ontboezeming
van ds. J. Roos aan ons door in de rubriek “ZoGezegd”, die deze “waarschuwing” gaf in De
wachter Sions. God belooft dit dus alle e n aan de uitverkoren kinderen. Voor de “rest“ is
het dan een inhoudloze kreet. Hier valt heel veel over te zeggen/schrijven. We doen dit
niet, omdat het geen enkele zin heeft. Alleen dit: Ds. Roos moest toch maar eens Calvijn en
Luther gaan bestuderen en ook de predikanten Van der Groe en W. a Brakel. Daar valt

toch wel iets anders te lezen...
*k%k

** Verjaardag vieren. “Laat het komen en gaan van jaren door u worden opgemerkt en

maak er gebruik van om uw hart op te wekken tot wijsheid in zulk een gewichtige zaak. Ik
kan mij niet indenken, dat het waarnemen van zulk een tijd in de weg van vleselijke
vrolijkheid, feestvieren en het wisselen van geschenken een waar christelijk leven is. Dit is
zeker, dat de heidenen zo leefden en het is even zeker, dat God nadrukkelijk aan Zijn volk
heeft verboden de kentekenen der heidenen te dragen en hun gewoonten te volgen.”
(Thomas Boston in een preek over Job 16:22)
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** De dood en Oranje. Onlangs stond er in het RD een redactioneel artikel over een

goddeloos gedoe in de schouwburg te Leiden waar een stuk “gespeeld” werd over, en zo ook
gespot werd met de dood. Het RD: “In de Leidse Schouwburg heeft koningin Beatrix
afgelopen week op theatrale wijze de dood onder ogen gezien.” Boven het arti-kel stond het
gruwelijk opschrift: “Lachen met de dood”. De koningin was aanwezig bij de premiére van
"De afscheidsmonologen", een voorstelling met humoristische en ontroerende verhalen over
de dood, en over die voorstelling sprak de redactie haar ongenoegen uit. Maar een enkel
woord van de redactie van het Reformatorisch Dagblad over het verschrikkelijke van de
aanwezigheid van onze vorstin bij deze banale goddeloosheid kon er niet af. Wat is onze
koningin een beklagenswaardige vrouw.

*k%

** Kronen. In de Hemel zullen weinig op aarde gekroonden de eerkroon dragen.

*k%

** BIJNA VOL. “De beker van het pausdom is bijna vol. De bestemde tijd, bestemde tijden
en een halve tijd haasten zich ten einde. De zielen onder het altaar roepen met luide sten:
‘Hoe lang nog, o Heere?” De Eufraat droogt uit, opdat bereid zou worden de weg der
koningen, die van de opgang der zon komen zullen. Er is enig geluid en beroering onder de
dorre beenderen Israéls. In een punt des tijds, in een ogenblik zal de nu verhoogde, maar
lang verwachte Jezus komen.” Dit zegt Robert Murray MacCheyne in een korte
verhandeling over Openbaring 22:12. We zijn nu bijna twee eeuwen verder. Vrijwel heel de
kerk heult met het pausdom, al was het alleen maar daarin dat er bijna geen
kerkgenootschap meer is dat Rome als de antichrist brandmerkt en daarmee is de kerk van
Nederland (met een enkele uitzondering) volkomen in strijd met de Belijdenis van de Kerk.
We hebben het hier dan maar niet verder over de PKN, die de antichrist een “geliefde
broeder in Christus” noemt, en daardoor bestemd is om met Rome ten onder te gaan.
Beseffen we eigenlijk nog wel hoever we weg zijn? Het lijkt alles te liggen onder het oordeel
van een richterlijke verblinding

k%%

** De enige weg. “Israél is niet de kerk, noch is de kerk Israél. Maar de kerk én Israél zijn
nauw verbonden, ze delen dezelfde hoop en ze delen de vervulling ervan, nu al en in de
toekomst. Daarom zijn Israéls hoop en die van de kerk dezelfde. Ze verschillen niet, maar
zijn één. Zo geldt ook: er zijn geen twee Messiassen, maar slechts één - Jezus, de wortel en
het geslacht van David (Openb 22:16). Er zijn evenmin twee wegen tot behoud, maar slechts
de éne die Israél is beloofd; de volken zijn uitgenodigd zich daarop te begeven.”
(Ds. Baroech Maoz-“Vervolg en vernieuwing”-blz.16)

*k%
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Wie moeten we geloven? (...) Deze PKN predikanten en AL de PKN predikanten
moeten niet worden geloofd want ze hebben de kroonrechten van Christus van zich
geworpen en zijn van een valse kerk lid geworden. Gods volk heeft de verheffingen Godes in
hun keel en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Dat geldt ook voor de predikers. Waar
zijn de predikers die het tweesnijdend zwaard hanteren? Waar zijn ze in de HHK? Onder de
(af)gescheidenen? Waar zijn de Luthers die zeggen: "Hier sta ik, ik kan niet anders!"? Waar
zijn de Calvijns? (Website M.G. van der Hoeven)

* %%

** De storm steekt op. Het christendom moet uitgeroeid worden en dat zal met vervolging
gepaard gaan. Laten we ons geen illusies maken. Het liefst zouden de vele atheisten in de
regering alle uitingen van het christendom om zeep helpen. Men zou het allerliefst de
reformatorische scholen praktiserende homodocenten opdringen. En zeker deze scholen het
verbod opleggen zulke docenten te weigeren. Hoe hatelijk men wordt blijkt ook uit het meer
en meer weigeren van subsidies aan instellingen van christelijke signatuur. De gemeenteraad
van Elburg wil geen subsidie geven aan een hospice aldaar met een christelijk karakter. Het
CDA steunt het standpunt van de gemeente omdat “als iemand binnen de wettelijke kaders
euthanasie wil plegen, wil de hospice dat de patiént vertrekt.” Het CDA vindt dus dat ook in
een christelijk tehuis, waar mensen tot hun dood verzorgd worden en pijn wordt bestreden,
gemoord moet kunnen worden! Het “Heil des volks” te Amsterdam gaat ook steeds meer
moeilijkheden ondervinden, omdat zij haar werk onder prostituees en anderen doet vanuit
christelijke beginselen. In Rhenen en andere plaatsen gebeurt iets dergelijks.

k%%

** MENSENVREES. Tot op de huidige dag is het voor ieder, die uit het Jodendom tot het
christendom wil overgaan, het allerzwaarste zich te laten dopen! Ja, zo'n weinigje
christendom aannemen, dat gaat nog; maar zich te laten dopen - dat is genoeg om door
vader en moeder met de zwaarste vloeken vervloekt te worden. De overwonnenen door de
Heere Jezus worden echter tot overwinnaars van alle mensenvrees gemaakt. Mensenvrees
schijnt wel slechts een vlieg te zijn, maar zij is inderdaad het grootste beest; en er behoort
ongemeen veel moed en vastberadenheid toe, om de mensenvrees af te leggen en te staan in
de vreze Gods, in de vreze van de Naam van Jezus.

(Dr. Kohlbrugge-Psalm 84:8)
** ‘Vader’ van de Afscheiding. Daar wordt ds. Hendrik de Cock doorgaans voor aangezien.
Toch hebben we daar altijd onze twijfels bij gehad. Het academisch proefschrift van
historicus H.H. Veldman, Op de breuklijnen in theologie en kerk in Nederland, lijkt die gedachte
te bevestigen. We citeren uit de bespreking van dit boek in het RD van 28-10-09: “Bij deze
gang van zaken is het optreden van H.P. Scholte, die zich ook in de kringen van het Réveil
bewoog, van doorslaggevende betekenis geweest. De promovendus komt op grond van
onderzoek tot de conclusie dat de jonge predikant uit Doeveren de ontwerper is geweest van
de Akte van Afscheiding. De Cock zou de eindredactie voor zijn rekening hebben genomen.
Scholtens biograaf L. Qostendorp constateert nadrukkelijk: Zonder Scholte zou
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menselijkerwijs gesproken de handeling te Ulrum niet hebben plaatsgevonden.*
Ongetwijfeld heeft Scholte, bij zijn snelle bezoek aan De Cock, hem bewogen zich af te
scheiden van de Hervormde Kerk, die toen niet “vals” genoemd kon worden. Scholte was
een wat dubieuze figuur. Dr. Kohlbrugge, die hem heel goed kende, heeft geen goed woord
voor hem gehad. Ook de latere gang van Scholte, met name in Amerika, is weinig
verheffend. Ds. De Cock is reeds jong -op 41-jarige leeftijd- gestorven. Naar gezegd wordt -
wenende.

*kk

** Zijn we nog wel normaal? Ja, zijn we dat nog: in Europa, in Nederland? Sinds de

uitbreiding van de Europese Unie (EU) kan er volop gereisd worden door heel Europa. Oost-
Europese bendes zijn een plaag voor de hele EU en veroorzaken honderden miljoenen aan
schade. De meeste criminelen komen uit de Baltische Staten, Polen en Roemenié. Bekend is
het verhaal van de Roemenen die met een bus naar Nederland komen om er hun slag te
slaan en die nog dezelfde dag met de bus huiswaarts keren. Is het normaal te noemen dat ze
nu in ons land al een 250.000 Oost-Europeanen hebben binnengelaten?

*k%

** En de ‘bevindelijken’? In “ZoGezegd” (RD 31-10-09) wordt drs. C.S.L. Janse geciteerd
die in de De Saambinder schreef: “Het is ook een feit dat buiten de bevindelijk gereformeerde
kring tegenwoordig heel anders tegen de Reformatie wordt aangekeken dan vroeger. De
gedachte dat God Zijn kerk nu bijna vijf eeuwen geleden uitgeleid heeft uit het diensthuis
van Rome en wij door een fundamentele kloof van de Rooms-Katholieke Kerk gescheiden
zijn, is daar de afgelopen decennia grotendeels verdwenen.” Maar waar wordt in de
“bevindelijke kringen” nog vastgehouden aan de leer der vaderen wat het pausdom betreft!
Dat mag drs. Janse nog eens uitleggen aan ons! De PKN, en in haar zog zovelen in
“bevindelijke kringen” die met haar dienaars “goede maatjes” zijn (deze kerk stelt immers dat
Rome een “zusterkerk” is!), zijn met hun handelswijze m e d e schuldig!

*kk

** KERSTFEEST-I. Het Kerstfeest werd pas voor het eerst gevierd in het jaar 336. Uit de
derde eeuw is bekend dat Clemens van Alexandrié de geboortedatum van Christus op 20
mei stelde. Die datum komt beter overeen met de gegevens uit Lukas 2, dan de datum 25
december. In dat hoofdstuk wordt over herders gesproken die met hun kudde in het veld
waren. Omdat de schapen in dat gebied buiten zijn van begin april tot eind november kan de
Heere Jezus, als we daarop letten, niet eind december zijn geboren. Onze “kerkelijke”
feestdagen zijn ten diepste van Rome afkomstig! Vandaar dat groten in Gods Koninkrijk als
Johannes Calvijn er zo op tegen waren deze dagen te onderhouden...

*k%

46



** Kerstfeest - II. “Dit is de tijd van het jaar waarin we, of we het nu willen of niet,
gedwongen worden om aan de geboorte van Christus te denken. Ik houd het op één van de
grootste dwaasheden van de mensheid om te denken dat het godsdienstig is om Kerst te
vieren, Het is zeer onwaarschijnlijk dat onze Zaligmaker Jezus Christus op deze dag geboren
is en de viering ervan is van puur paapse oorsprong. Ongetwijfeld hebben rooms-katholieken
het recht om deze dag te heiligen, maar ik kan helmaal niet begrijpen waarom rechtzinnige
protestanten hem heilig verklaren.” Vervolgens gaat Spurgeon in zoverre gas terug te nemen
dat hij van de nood dan maar een deugd maakt en zich onderwerpt aan deze kerkelijke
traditie. Maar hij eindigt aldus: “De oude Puriteinen deden het ene werk na het andere met
de Kerst, alleen maar om te laten zien dat ze tegen de viering ervan protesteerden. Wij
geloven echter dat zij zo geheel en al in dat protest opgingen dat wij, als hun afstammelingen,
wel bereid zijn om het goede dat ons door deze dagen bij geval geschonken is te aanvaarden
en het bijgeloof aan de ongelovigen over te laten.” Het mag duidelijk zijn dat de “oude
puriteinen” toch consequenter waren dan Spurgeon, evenals de grote Johannes Calvijn en
onze Jacobus Koelman! Onze tijd kenmerkt zich door een volkomen uit de hand lopen van
dit “feest”. Het wordt met het jaar erger. Het moest voor ons allen duidelijk zijn dat straks,
als “het leven uit de doden” er zal zijn, dlle paapse stoutigheden zullen verdwijnen en de
religie geestelijker zal zijn dan ooit tevoren. Het geciteerde zegt Spurgeon in een preek over
Micha 5:1.

*k%

** Toekomst pausdom. “O Rome, gij zult worden geoordeeld en gij zult verbrand worden
in een oven van vuur, en een molensteen zal aan uw hals gebonden worden, en gij zult
geworpen worden in het midden van de zee. Daar zult gij vallen, en uw val zal maken dat
hemel en aarde, en alle engelen en heiligen zich verblijden over uw val. God zal in de harten

der koningen geven, dat zij het zullen doen. Wij weten niet hoedanig deze koningen zullen
zijn.” (John Welch (1570-1622)-preek Openb. 20:11)

k%%

** QOok in Jeruzalem. In het RD van 19-11-09 staat een artikel over de chr.ger. predikant
dominee P. van Zonneveld ter gelegenheid van het feit dat hij 50 jaar in het ambt staat. Ds.
Van Zonneveld lijkt hart voor de Joden te hebben; hij maakte zich ook het modern
Hebreeuws (Ivriet) eigen. Het artikel eindigt aldus: “Ondanks soms goede contacten met
Joden ervoer de predikant in gesprekken met hen wrevel als de naam Yeshua ter sprake
kwam. Wat een vreugde zal er zijn voor de kerk uit de heidenen wanneer het deksel van de
nakomelingen van Juda wordt weggenomen en wanneer zij de Nakomeling van Juda zien.
De lucht is zwanger van Christus’ wederkomst. En Hij komt, ook in Jeruzalem.” Dat is wel
een zeer goede boodschap uit deze kring!

k%%

** DAT IS NIET WAAR! In de Gexzinsgids van 10 december 2009 wordt de mening
weergegeven van de heer ].H. Harskamp en de predikanten A. Simons en C.A. van der Sluijs
over het chiliasme. Dominee Simons en de heer Harskamp geven er blijk van oog te hebben
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voor de Bijbelse waarheid. Hetgeen dr. Van der Sluijs te berde brengt over deze zo
belangrijke materie is meer dan bedroevend. De man snapt er niets van - wil er niets van
snappen. We besteden er niet veel papier aan. Alleen het volgende: dr. Van der Sluijs zegt:
“Openbaring 20 troost mij met de gedachte dat mijn godvrezende ouders nu al met Christus
regeren in de hemel. Bij hun sterven kregen ze deel aan de eerste opstanding.” Daar zeggen
we alleen van dat deze “exegese” aan alle kanten rammelt. Er is meer. Zoals u mogelijk wel
weet is dr. Van der Sluijs gepromoveerd op de pre-chiliast Spurgeon. Dat blijkt ook uit het
artikel. We citeren: Het is bekend dat de opwekkingsprediker Spurgeon chiliast was. Dr. Van
der Sluijs heeft hem bijzonder hoog staan. Van der Sluijs zegt: “Net als de meeste baptisten
was Spurgeon chiliast. Maar... hij sprak er bijna nooit over.” Wat dr. Van der Sluijs hier zegt
is ver verwijderd van de waarheid. Het is een bewuste leugen van hem. Op veel, heel veel
plaatsen in zijn preken heeft Spurgeon het over het 1000-arig rijk. Hij heeft er hele preken
aan gewijd! ledere keer verbaast het weer op hoeveel plaatsen Spurgeon erover spreekt en...
er zijn hartstochtelijk verlangen naar uitspreekt. We hebben er in dit blad al heel wat van
geciteerd! Hij sprak er bijna nooit over, zegt de doctor!

** Zo sprak Spurgeon! We citeren IETS uit het VELE:

“Zien wij met treurende blik op Rome, op het Mohammedanisme, op de macht van het
Buddhisme en Brahmisme en andere afgoderij’ Laten wij ons verblijden. Zie, de Wreker
komt! Hij komt ten tweede male, overwinnende en opdat Hij overwinne. Dan zal de dag der
wrake in Zijn hart zijn, en het jaar Zijner verlosten zal komen. De verleider zal van zijn zeven
heuvelen gerukt worden, om niet meer de kinderen der mensen te vloeken met zijn leugen,
dat hij de stedehouder van Christus is. De reeds tanende halve maan zal in zwarte nacht
verkeren; haar bedrieglijk licht zal de ongelukkige volken niet meer verleiden. Dan zullen de
goden van Hindoes en Chinezen vallen, gelijk pottenbakkersvaten door de ijzenen staf, die
Jezus zwaait. Bij Zijn verschijning zal de ganse aarde erkennen, dat Hij, die eenmaal “veracht
en de onwaardigste onder de mensen” was, “de Koning der koningen en de Heere de heren”
is. Zie, die dag nadert; laat allen die treuren, vertroost worden! De dag der wrake, de volle
dag der duizendjarige heerschappij, de dag der verdwijning van alle dwaling, de dag van de
herstelling der schepping tot haar vroegere heerlijkheid, de dag waarin God alles in allen zal
zijn is nabij en voor de deur. Kom haastelijk, o Heere! Amen.” (Uit: preek over Jes. 61:2)

We zouden moeiteloos tientallen uitspraken van Spurgeon uit zijn geschriften over het
duizendjarig rijk kunnen citeren. Laat dr. Van der Sluijs heel goed beseffen dat “in de dag
der wrake Gods” ook zijn PKN het lot van alle valse godsdiensten zal delen; deze “kerk” die
hoereert met de antichrist; met de schijnheiligste mens op aarde die er is. Zij die dit
gruwelijke Babel niet verlaten lopen het gevaar om te komen met “de verborgenheid der
ongerechtigheid”. Laat het tot Van der Sluijs en al zijn vrienden goed doordringen dat -naar
de mening van ds. A. van der Kooij- wij getuchtigd worden met de islam, omdat we de strijd
tegen Rome verzaakt hebben. Daar staat dr. Van der Sluijs ook zeer schuldig aan door in een
kerk te kunnen zijn die met het pausdom heult! Spurgeon dacht in zijn tijd al dat de macht
van de islam aan het afnemen was. In Zijn wijs bestel laat de HEERE ons nu toch nog het
zwaard voelen van de oosterse antichrist.
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