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AMERSFOORT – Ds. W. J. J. Glashouwer, voorzitter van Christenen voor Israël (CvI) 

Internationaal, is dinsdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Ds. Glashouwer (65) kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn werk voor het Joodse 

volk. De in Amersfoort wonende predikant was onder meer bestuurslid van de Stichting 

Huis op de Berg in Jeruzalem en adviseur van de Stichting Vrienden van Amcha (hulp aan 

overlevenden van de Holocaust). Hij is voorzitter van Christenen voor Israël Internationaal. 

Ds. Glashouwer schreef verschillende boeken over de toekomst van Israël en publiceert ook 

regelmatig in de CvI-publicaties Profetisch Perspectief, Israël en de Kerk en Israël Aktueel. 

 

Commentaar – DJK : Toen ik dit stukje las, dacht ik: “Waar is de dominee….??” 

Of zou de fotograaf een foto van zichzelf hebben genomen…?? Het is dus echt een foto van 

ds. Glashouwer. Het is een goede zaak dat deze man zich inzet voor de zaak van Israel, maar 

hij maakt zich helaas te schande door zich koninklijk te laten onderscheiden. Wie roemt, die 

roeme in den Heere, zegt de apostel. Maar hij maakt zich nog meer te schande door zich alzo 

als een dominee te kleden.  

 

Ik herinner met het van een oude man die eens op een receptie van een bruiloft met net zo’n 

soort geklede man, een tijdje zat te praten. Toen hij weg moest, vroeg hij hem tenslotte: “wat 

doet u eigenlijk voor de kost…??”  Waarop die net geklede man hem zei dat hij dominee was. 

Waarop die oude man hem antwoordde: “hou voortaan liever je eigen soort voor de gek, wil 

je…??!!”   

 

Treffender als deze oude man het deed, zou ik het niet kunnen verwoorden. 

 



 


