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DE ‘VERGETEN’ EED VAN JACOB.

Genesis 35:1-7

INTRODUCTIE. 

1. We beginnen onze studie met het lezen van Genesis 35:1-7.

a. We zien daar dat God tot Jacob zei naar Bethel te gaan.

b. Daar bouwde hij een altaar.

2. Waarom gaf God hem deze opdracht?

a. Bijna dertig jaar eerder had Jacob een eed afgelegd. (Made a vow)

b. Hij was dat kennelijk vergeten, maar nu riep God hem om die eed getand te doen.

3. Er zijn verschillende lessen die we kunnen leren van deze ‘vergeten’ eed van Jacob, en die een
toepassing kunnen hebben voor onze dienst aan Jezus. Echter, voordat we deze lessen gaan leren, is
het goed in te gaan op de achtergrond van de geschiedenis. 

I. DE HISTORISCHE ACHTERGROND.

A. Dertig jaar eerder, had Jacob een eed afgelegd.

1.  Deze eed werd gedaan in de tijd dat hij vluchtte voor Ezau, nadat hij de zegen van Ezau gestolen
had.

2.  Nadat hij Berseba had verlaten, ging hij naar Haran.

3. Onderweg stopte hij bij de plaats die nu Bethel wordt genoemd. Genesis 28:10-15

a. Daar haf hij een droom waarin hij zag wat we de ‘Jacobs-ladder’ noemen. Engelen stegen op en
daalden af op deze ladder die hemel wen aarde verbond. 

b. In deze droom beloofde God met hem te zijn en hem weer veilig thuis te brengen.

4. De droom bracht Jacob ertoe een eed af te leggen, Genesis 28:16-22:

a. de Heer als zijn God te erkennen als Hij Zijn belofte waarmaakte.

b. hij zou de steen heiligen waarop zijn hoofd lag en die hij tot een gedenksteen had gemaakt.

c. hij zou God tienden geven van alles dat God hem zou geven.
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B. DE VOLGENDE TWINTIG JAAR WOONT JACOB IN HARAN.

1. Zoals God had beloofd, was Hij met Jacob.

2. Jacob had welvaart en verkeer zelfs rijkdom. Genesis 29-30

3. Na de terugkeer van Jacob, beschermde God hem en gaf hem veiligheid ten aanzien van: 

a. Laban, die hem achterna joeg, Genesis 31

b. Ezau, die hem kwam opzoeken, Genesis 32-33

C. TEGEN DE TIJD VAN ONZE BEGINTEKST (GENESIS 36), WOONDE JACOB AL 10
JAAR IN KANAÄN.

1. Hij  had zich gesetteld in de buurt van Sichem, Genesis 33:18

2. Maar het was kennelijk niet in hem opgekomen terug te gaan naar Bethel, waar God met hem
gesproken had en waar hij zijn eed had afgelegd. Het schijnt dat Jacob zijn eed ‘vergeten’ was, en
daarom stuurde God hem terug naar Bethel. Genesis 35:1

Welke lessen kunnen we leren uit dit alles? Het zijn er een paar.

DE TOEPASSING.

A.  Ten eerste, God verwacht van ons dat we onze beloften houden.

1. Hij neemt beloften niet lichtvaardig, en evenmin mogen wij dat doen, Prediker 5:2-5

2. Laten wij daarom de beloften die we aan God  doen ook houden. Bijvoorbeeld:

a. de beloften die we doen als we christenen worden.

b. weg te keren van zonde, en Christus te volgen met ons gehele hart en getrouw zijn in het houden van
onze beloften. 

B.  WE HEBBEN DE NEIGING ONZE EIGEN BELOFTEN TE ‘VERGETEN’ NADAT GOD
ZIJN GELOFTEN HEEFT GEHOUDEN!

1. We hebben gezien dat God Zijn beloften had gehouden, maar Jacob niet.

2. Deze ‘vergeetachtigheid’ schijnt zich het meest voor te doen als we onze beloften hebben gemaakt
in tijden van moeilijkheden

a. b.v. als we ten einde raad zijn.
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b. of beloften die we maken als we in een bedreigende situatie verkeren.

c. of als we materiele problemen ervaren.

3. Maar deze beloften zijn even bindend als de beloften die we in elke andere situatie doen! 

C. WE ZIJN GENEIGD ONZE BELOFTEN TE VERGETEN ALS ALLES WEER GOED GAAT.

1. In het geval van  Jacob:

a. was er een fijn gezin.

b. was hij behoorlijk welvarend geworden.

c. had hij zich gevestigd in zijn geboorteland.

2.  Hetzelfde is vaak het geval met Christenen.

a. velen geantwoorden het Evangelie in hun leven als er moeilijkheden zijn.

b. maar later, in het bijzonder als er financiële zekerheid is ontstaan, vergeet men de beloften die gedaan
zijn aan God en aan Jezus.

3. Heb echter aandacht voor de waarschuwing van God aan Israël als het gaat om vergeetachtigheid
nadat men het Beloofde Land is binnengetrokken, Deuteronomium 8:11-20

D. WE HEBBEN DE NEIGING ONZE BELOFTEN TE VERGETEN  ALS GEVOLG VAN
WERELDSE BEÏNVLOEDING.

1.  Jacob's familie had de vreemde goden van de volken rondom hen geaccepteerd, Genesis 35:2

2. Op gelijke wijze leven velen niet volgens de beloften die zij gedaan hebben toen zijn Christen
werden. 2 Timotheus 4:10  (Demas)

a. Veel jeugdige Christenen

1) zijn in het begin ijverig

2) maar zodra zij beïnvloed worden door

a) hun vrienden

b) populaire muziek

c) humanistische onderwijzing op school, verliezen zij maar al te vaak hun belangstelling voor geestelijke
zakken.
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b. Veel oudere Christenen worden vaak beïnvloed door materialisme en immoraliteit van de
maatschappij. 

3. Maar ook onder deze omstandigheden is er gen excuus voor ‘vergeten beloften’.

E. ALS WE ONZE BELOFTEN ‘VERGETEN’ ZIJN, MOETEN WE TERUG NAAR HET
BEGIN.

1. We hebben gezien dat Jacob terug moest naar Bethel

2. Op gelijke wijze zei Jezus tegen de gemeente van Efeze weer naar het begin te gaan, Openbaring
2:4-5

a. Zij hadden hun ‘eerste liefde’ verloren.

b. An hen werd gezegd zich te herinneren van welke hoogte zij waren gevallen,

c. en zich te bekeren en hun eerste werken weer te doen.

3. Christenen die hun ‘eerste liefde’ hebben verloren hebben het nodig hun ‘eerste werken’ weer te
doen. 

F. TENSLOTTE HEBBEN WE ONZE ‘VERGETEN’ BELOFTEN WAAR TE MAKEN, EN ALS
DAT HEEFT PLAATSGEVONDEN ZIJN ER NIEUWE ZEGENINGEN. 

1. Toen Jacob zijn belofte waar gemaakt had, verscheen God aan hem en vernieuwde de belofte die
Hij aan Abraham en Izaak had gedaan, Genesis 35:9-15

2.  Zo zal het ook voor ons zijn!

a. Het kan zijn dat we de eerste toewijding aan Jezus vergeten zijn toen we de eerste keer het Evangelie
gehoorzaamden.

b. Maar als wij terugkeren tot Jezus,

1) In bekering en gebed

2) en onze beloften houden, Hem dienen en aan Hem toegewijd zijn, zal alle geestelijke zegen die Hij
te bieden heeft, weer de onze zijn, 1 Johannes 1:9

CONCLUSIE. 

1. Bent u een Christen, maar u leeft niet het toegewijde leven dat God van u verwacht? 

2. Dan bent u, net als Jacob, uw beloften vergeten.
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a. dan hebt u het nodig terug te gaan naar Jezus en u te bekeren.

b. De zegen uit de hemel wacht op u.

Als u gen Christen bent, dat kan dezelfde zegen de uwe zijn, als u het Evangelie van Jezus aanvaardt,
Markus 16:15-16
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