
Bij dominee Simons is het ware geloof helaas een werkwoord geworden! 

https://youtu.be/PMlHkixidf8?si=cHczJCaRcfdw6ptb 

Hallo Arie, bij dominee Simons is het ware geloof helaas een werkwoord geworden. Hij is hierom 
helaas in het Arminiaanisme geëindigd. Ik ben bij hem thuis geweest en heb hem dit ook gezegd. Ik 
hoorde dat hij mij (en je vader) in deze zaken te scherp vond. Ik zei hem: het is te vrezen dat uw manier 
van prediken veel vals geloof en valse bekeringen baart, omdat u de eis der wet tot gehoorzaming niet 
preekt als een veroordelende dodende kracht, en nog minder de eis tot geloof en waarachtige 
bekering. Want die Geest gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde dat ze in Mij niet geloofd 
hebben. Waar de wet niet scherpelijk ten dode wordt gepreekt, daar blijft de boodschap van het 
evangelie krachteloos. Je hoort geen bevindelijke afsnijding in zijn prediking. Waar ds. Veldman 
preekte: u heeft gezondigd, en er moet betaald worden!! Daar preekt dominee Simons dat er al betaald 
is. Ik wenste dat je dit eens ging beseffen Arie. 

Gisterenavond stuurde een jonge vrouw die in overtuigingen loopt mij ook een vraag hierover, lees hier 

 

 

De gebeden van de onbekeerden zijn een gruwel voor God en worden niet verhoord. Het is een Bijbelse 
opdracht ons te bekeren. Door gebed volgens Huntington. … hoe kan een onbekeerde daarom vragen 
terwijl het ( volgens vd Groe) een gruwel is en zelfs God tot meer toorn oproept? Beangstigend … zou u 
daar uw licht over kunnen doen schijnen? Hartelijke groet van mevrouw NN uit Den Haag. 

 

 

Mijn antwoord aan haar: 

Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Een onbekeerd mens bid altijd op zichzelf aan, en kan het niet 
laten God verbeteringen te beloven etc opdat God hem genadig zal wezen. Dit komt omdat hij in een 
(verbroken) werkverbond is geboren. Dat is misschien moeilijk te begrijpen, maar wezenlijk toch echt 
zo. Denk hier niet teveel over na, wanneer je zondenlast wederom begint te drukken en je ogen druipen 
van tranen vanwege je vele wanbedrijven jegens een goeddoend Opperwezen in den hemel, buig dan 
maar gewoon je knietjes, belijdende uw vele zonden, en smeek God om vergeving en bekering.  



God eist inderdaad gehoorzaamheid jegens Zijn heilige wet, geloof in Zijn Zoon en een waarachtige 
bekering. Maar nu komt het, wat Hij met een veroordelende dodende kracht in je hart eist, gewerkt 
door de Noorderwind des Geestes, schenkt Hij door de heilzame boodschap van het heilig evangelie, 
gewerkt door de Zuiderwind des Geestes. Jij moet dus sterven aan hetgeen wat God in Zijn Woord van 
jou eist. Waar dit met een onhoudbare veroordelende en dodende kracht tot jou komt, ga jij plat op de 
grond wenend en beseffend dat jij in der eeuwigheid bij zulk een Heilig God in de hemel niet kan 
bestaan, je vele zonden belijden, inlevend: U zou mij geen kwaad doen als Ge mij voorbij zoudt gaan. 
En toch maar wenend blijven smeken om genade, omdat jij in die stonde gevoerd wordt met smeking 
en veel geween. Daar in dit dodelijkst tijdsgewricht gaat God op Zijn tijd en wonderlijke wijze Zijn lieve 
Zoon aan jouw helwaardige hart openbaren….en val jij stil van aanbidding aan de doorboorde voeten 
van jouw dierbare geschonken Zaligmaker waarmee jij door een geschonken geloof verenigd bent 
geworden. Dan is het oude angstige leven onder de veroordelingen der wet voorbij, ziet in en door een 
waar geloof in Hem is het alles nieuw geworden. Vrede met God en een blijdschap die alle verstand te 
boven gaat. Dan ervaar je zijn vergevende hemelse liefde waaronder je zou willen sterven. Ere zij God, 
geliefd en getrokken door de Vader, verlost door de Zoon, en dit alles toegepast door Zijn lieve dierbare 
Heilige Geest. Dat geve den Heere, uit vrije genade om niet, alleen om Jezus wil.  

 

Hartelijke groet uit Katwijk aan zee 

 

 

Antwoord van Arie aan DJK : 

 

*Bijbels overzicht* 

Geloof als gave en geloof als werkwoord 

*GELOOF als GAVE* 

(geloof als zelfstandig naamwoord – pistis/πίστις) 

 

*1. Efeze 2:8* 

“Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” 

→ Grieks: πίστεως = geloof | δῶρον = gave 

  

*2. Filippenzen 1:29* 

“U is uit genade gegeven… niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.” 

→ Grieks: ἐχαρίσθη = gegeven | πιστεύειν = geloven 

  

*3. 1 Korinthe 12:9* 

“En een ander geloof, door denzelfden Geest…” 

→ Grieks: πίστις = geloof (een gave van de Geest) 



*GELOOF als WERKWOORD* 

(geloof als handeling – aman / πιστεύω) 

 

*1. Genesis 15:6* 

“En hij geloofde den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.” 

→ Hebreeuws: וְהֶאֱמִן (wəhe’emin) van אָמַן (‘aman) = vertrouwen 

  

*2. Johannes 3:16* 

“…opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve…” 

→ Grieks: ὁ πιστεύων = hij die gelooft (werkwoordsvorm) 

 

*3. Romeinen 10:10* 

“Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid…” 

→ Grieks: πιστεύεται = men gelooft 

 

Geloof is dus een gave van God, maar ook een daad van vertrouwen. 

God geeft het, maar de mens gelooft daadwerkelijk.  

 

God werkt beide;  

 

*Efeze 2:8* 

Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.” 

 

*Filippenzen 2:13*  

Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het *WERKEN*, naar Zijn welbehagen.” 

 

 

En als je dan bedenkt dat het geloof uit het gehoor *(gave)* is (Rom. 10), dan kun je als predikant niet 
anders dan mensen vanuit de schrik bewegen *(werk)* tot het geloof. En het klopt wat Simons zegt. 
Alles is betaald voor ganse menselijke geslacht. Zie zondag 15 HC en 1 Tim 2:6. Dit niet geloven 
(ongeloof) is de grootste zonde. Ongeloof is de wortel van alle andere zonden. 

*Zo predikt Simons. Misschien wel 1000 preken van hem gehoord. Het is niet eerlijk en gepast om zijn 
woorden te verdraaien en daarmee verdacht te maken. Al besef ik dat het van alle tijden is, de boze het 
eenvoudige geloof verdacht maakt* 

 



DJK laatste antwoord aan Arie: 

Arie, gooi dan al je boeken die je hebt van Kohlbrugge en Van der Groe maar in de kachel hoor. Want 
voor jou is het toch allemaal hetzelfde. Dit heeft de prediking van ds. Simons in jouw hart uitgewerkt.  

Ten diepste is hetgeen Simons leert en predikt een verloochening van de doop in de kruisdood van 
Christus, Arie. Het is een vernuftige omzeiling van Gods heilige recht waarin de afsnijding wordt 
verzwegen en derhalve een valse inlijving wordt verkondigd. Christus is niet alleen een Middelaar van 
verwerving, maar door Zijn verworven Geest ook een Middelaar van toepassing. Lees hier: 

In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking 
van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; zijnde met Hem begraven in 
den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de 
doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, 
mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende; uitgewist hebbende het handschrift, 
dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 
datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende [Kol. 2:11-14] 

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn 
dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden 
opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. 
Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook 
zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 
opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die 
gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. [Rom. 6:3-7] 

Hetzelfde treffen we aan in de onbijbelse gergemleer alwaar men alrede is wedergeboren aleer men 
met Christus een vloekdood is gestorven. Hier komt dus het vele waangeloof in NL vandaan, en op 
dergelijke wijze worden velen misleid en reizen vele zielen met een ingebeelde hemel voor eeuwig te 
helle indien God het niet genadig zal verhoeden. Het maakt de duivel niets uit of wij ter linker of ter 
rechter zijde geestelijk verongelukken, zolang het enig volbrachte kruisoffer van Jezus Christus maar 
gruwelijk wordt geschonden. Ik heb je hier inmiddels nu wel genoeg over uitgelegd en geschreven.  

Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. 

Het allerbeste hoor, 

Daan Kleen 

 


