Geleerde onbekeerde rector van het HHK seminarie ds. W. Van Vlastuin vanuit het
verbond over de (kinder)doop: Waarom je door de doop echt een kind van God wordt

DJK commentaar: roomse gruwelen inzake de kinderdoop ingekleed in een schijnvroom
reformatorisch jasje! Hij heeft ook een dik boek over de doop geschreven. Zijn studenten die
bijna preek bevoegdheid krijgen, zeggen: God heeft de heidelberger catechismus voor de
kinderen laten schrijven, die kinderen zijn gedoopt, en bezitten hierom reeds de enige troost
waarin wij hen van jongs af aan in de drie stukken moeten onderwijzen. Dit was één van de
redenen waarom bijvoorbeeld ds. ].C. Philpot tegen zondagschool en catechisatie onderwijs
voor kleine kinderen was. Luister naar de studenten en u kan spoedig concluderen door wie ze
onderwezen zijn geworden. Werkelijk waar, iedere keer nadat ik iets over de doop schreef tot
weerlegging, nam ik mezelf gedurig voor geen aandacht aan dit soort onbijbels gebazel, waarbij
de wens de vader van de gedachten werd, meer te schenken. Totdat wederom het moment
aanbreekt dat je dit soort schijnvrome wijsheden van bekeerd of onbekeerd tegenkomt, en de
Waarheid inzake de leer der dopen grotelijks onrecht wordt aangedaan. Deze roomse afgoderij
waarop velen heimelijk werden zalig gesproken en zich veilig(er) wanen is wezenlijk te
gruwelijk voor woorden, en dit is nu een uitleg van de heilsleer die naar de mens is waarin de
geestelijke doop (die vooraf gaat aan de uitwendige doop in water) in de kruisdood van Jezus
Christus wordt geloochend, gegrondvest op veronderstellingen inzake een toekomstig geloof
dat nog geschonken moet worden en het bijbehorende ontvangen van de inwonende verworven
Geest van Christus. Hoe hebben ze het alleen op grond van de leer der vaderen en de traditie
der kerk, in plaats van het Woord alleen (sola scriptura), kunnen verzinnen en dit op een
onbijbelse wijze durven blijven verdedigen! Dus Kleen weet het alleen? Nee, u moet ten alle
tijden onthouden, leren en praktiseren: er staat geschreven; indien gij van ganser harte geloofd,
zo is het geoorloofd...hetgeen vanuit het genadeverbond geldt voor waarlijk bekeerde Joden en
voor bekeerde heidenen. Andersom is ook een waarheid, zonder een waar geschonken geloof is
het ongeoorloofd! Maar wat nu wanneer zelfs de dominees niet meer weten wat waar geloof is
in de Heere Jezus Christus? Zeg mij dan eens welk heilig sacrament werd er in Gods Woord
op grond van een verondersteld ingeplant zaad des toekomstige geloof bediend, en aan welk
sacrament kan er zonder waar geschonken geloof met vrucht worden deelgenomen?

Ik verzeker u op grond van Gods Woord alleen; al die veronderstellingen zijn verzinsels uit de
hel vandaan om u van de ware geloofsvereniging met de Heere Jezus Christus af te houden.
Het is een betovering waarmee velen in onze gezindte verziekt en verpest, en derhalve valselijk
misleid en gerust gesteld zijn geworden. Het is niet anders dan roomse zieltjeswinnerij, door
zielen van jongs af aan de kerken te binnen met een vals geloof en uitwendige belijdenissen om
verzekerd te zijn van hun financiéle bijdragen. Niet alleen onbekeerde maar zelfs ook bekeerde
dominees zwijgen angstvallig, en spreken tegen hun gemoedsbevinding in, uit vrees brodeloos
gesteld te worden en nergens meer in hun geliefde kerkverbandje te mogen preken, net als de
oneerlijke lafhartige huisartsen in de coronatijd die niet vrijuit durfden te spreken. Door al die
onbekeerde zielen stemrecht in de kerken te geven, ouderlingen voor te dragen en dominees te
laten kiezen, gaan onze kerken kapot. De duivel lacht en zijn schijnvrome dienstknechten
binnen het farizeisme maken de dienst uit in onze kerken, zonder dat de meesten dit opmerken.
Wat had u anders verwacht met zulk een misleidende leer en prediking? Dit is de reden waarom
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je op sterfhuizen menigmaal over de overledene hoort: hij of zij was geboren op het erf der kerk,
werd gedoopt en heeft belijdenis gedaan, heeft altijd zijn bijdragen aan de kerk afgestaan, en
heeft altijd netjes geleefd, en heeft zelfs op een tweetal gestaan. Niet allen komen tot die bewuste
kennis van Jezus Christus, maar ze hadden evenwel een sierlijk leven. Zonder de Heere Jezus
naar de hemel. U moest eens weten hoe ontzaggelijk veel dwaze maagden er zodanig heimelijk
de hemel zijn binnengepraat, maar konden niet ingaan omdat ze geen olie des Geestes in hun
vaten (harten) hadden, en omdat Zijn verkoren bruidskerk alleen in en door Christus Jezus kan
ingaan. God die deze valse bekeringen niet heeft uitgewerkt weet hier niet vanaf hoor, Zijn
Geest trekt Zich meer en meer terug en we verzwaren Zijn oordeel over onze kerken. Want,
Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem! Of weet gij niet,
dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan
met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden
opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen
zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo
zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; dit wetende, dat onze oude mens
met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer
de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. (Rom.6:3-7)

~

Zoals de Heere Jezus stierf onder de
vloek der wet en de schuld en last van
de zonde, ja, de dood stierf aan de wet
en de zonde, door de dood bevrijd
zijnde van de vloek der wet en de straf
der zonde, alzo sterft de gelovige onder
de vloek van de wet en de last van
schuld en zonde in zijn geweten.
Hiervan is de doop in het badwater der
wedergeboorte een afschijnsel.
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