
Maandelijkse Meditatie uit de Geschriften van Dr. Martinus Luther (januari 2026) 

 

“Wedergeboren door het Woord van God” 

Als die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het 

levende Woord van God, dat eeuwig blijft. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de 

mensen als een bloem van het gras; het gras is verdord en de bloem afgevallen, maar het Woord 

des HEEREN blijft in eeuwigheid; en dit is het Woord dat onder u is verkondigd. [1Petr.1:23-25]  

Als die wedergeboren zijn … 

Petrus zegt: ‘Jullie zullen de broeders nu zeker liefhebben, want jullie zijn niet meer dezelfde als 

voorheen, maar jullie zijn nieuwe mensen geworden (1:22). Dat is echter niet door werken 

gebeurd, maar door een geboorte. Want de nieuwe mens kun je niet maken, maar die moet geboren 

worden. Zoals ook een timmerman geen boom kan maken, maar die boom moet zelf uit de aarde 

voortspruiten. Zo is het ook met alle kinderen van Adam gelegen: ze zijn niet gemaakt, maar ze 

zijn geboren, en zó hebben zij de zonde van vader en moeder meegebracht. Zodoende kan het niet 

door werken gebeuren, dat wij dáárdoor kinderen van God zouden kunnen worden, maar het is 

noodzakelijk, dat wij opnieuw worden geboren (Joh.3:3vv). Dit wil de apostel zeggen: ‘Omdat 

jullie een nieuwe schepping zijn, zullen jullie je nu ook anders gedragen en een nieuw leven leiden. 

Zoals jullie voorheen in haat en afgunst hebben geleefd, zo zullen jullie nu in de liefde wandelen 

– alle dingen precies andersom! Maar hoe is die nieuwe geboorte gekomen? Zoals volgt: 

 

Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad …  

Dit wil zeggen: door ‘zaad’ zijn wij wedergeboren. Want er groeit geen enkel ding, zoals we zien, 

dan alleen uit zaad. Is nu de oude geboorte uit zaad voortkomen, dan moet ook de nieuwe geboorte 

uit zaad voortkomen. Wat voor zaad is dit echter? Niet uit vlees en bloed! Wat dan? Het is geen 

vergankelijk zaad, want het is het eeuwige Woord. Dat Woord is, kort gezegd, ons leven, ons brood, 

ons voedsel. Maar vooral is het het ‘zaad’, waardoor wij opnieuw worden geboren – zoals Petrus 

hier zegt. Maar hoe gebeurt dit dan? Zó: God laat Zijn Woord, het Evangelie, verkondigen, en 

laat het zaad in de harten van mensen vallen. Waar nu dit zaad vasthecht in het hart, daar is de 

Heilige Geest en maakt een nieuwe mens. Deze wordt dan evenwel een geheel andere mens, met 

andere gedachten, andere woorden en andere werken. Hierdoor word je helemaal veranderd: alles 

wat je voorheen weggooide, dat zoek je nu op, en alles wat je voorheen opzocht, dat gooi je nu weg 

– alles is nieuw geworden! Nu gaat Petrus verder en haalt een tekst uit de profeet Jesaja aan: 

 

Want alle vlees is als gras … 

Deze tekst is uit de profeet Jesaja genomen, daar spreekt de profeet: ‘Roep! – wat zal ik roepen? 

Roep dit: Alle vlees is gras, en al zijn heerlijkheid als een bloem op het veld, het gras is verdord en 

de bloem is afgevallen, maar Gods Woord blijft eeuwig’ (Jesaja 40: 7, 8). Deze woorden gebruikt 

Petrus hier. Want dit is – zoals ik al heb gezegd – een rijke brief en deze is goed aangevuld uit de 



Schriften [van het Oude Testament]. Hier zegt de Schrift: ‘Gods Woord blijft eeuwig.’ Alles wat 

vlees en bloed is, is echter net zo vergankelijk als het gras, zelfs terwijl het jong is en bloeit. Dat is 

ook het geval met het vlees, als het rijk, machtig, wijs en vroom is, en in voorspoed leeft. Spoedig 

begint toch de bloem daarvan al te verdorren. Wat jong en mooi is, dat wordt oud en gaat 

verwelken. Wat rijk is, wordt arm en gaat verdorren. En ga zo maar door. Alle heerlijkheid moet 

verdorren en afvallen voor het Woord, maar het Woord van God, blijft eeuwig. Nu komt het 

laatste: 

En dit is het Woord dat onder u is verkondigd … 

Het is alsof Petrus wilde zeggen: jullie hoeven je ogen niet ver open te doen, om het Woord van 

God te zien. Het ligt vlak vóór je neus! Dit Woord is het, dat wij verkondigen. Jullie hoeven het 

niet ver te halen. Er is niets meer voor nodig, dan dat je het hoort en gelooft wanneer het wordt 

verkondigd. Want het is zó dichtbij dat je het kunt horen, zoals ook Mozes zegt in Deuteronomium 

30 vers 11 en verder: ‘Het Woord dat ik u gebied, is niet zover van u, dat u er ver voor zult moeten 

lopen, of dat u zult moeten opklimmen naar de hemel, of dat u er voor over zee zult moeten reizen, 

maar het is vlakbij, namelijk in uw mond en in uw hart.’ De verkondiging van het Woord is wel 

spoedig voorbij, maar als het in je hart komt, kan het nooit meer sterven of vergaan. Het Woord 

laat jou ook niet sterven. Zolang je het gelooft, zolang houdt het jou vast.  

Wanneer ik hoor, dat Jezus Christus voor mij is gestorven, mijn zonden heeft weggenomen en 

voor mij de hemel heeft verworven, én alles wat Hij bezit aan mij heeft geschonken – dán hoor ik 

het Evangelie. Het Woord is doorgaans spoedig vergeten als het wordt gepreekt. Maar als het zaad 

in ons hart valt én door het geloof wordt aangegrepen, dan raak je het nooit meer kwijt. Deze 

waarheid kan geen schepsel omwerpen; de hele hel staat er machteloos tegenover. Want als de 

duivel mij reeds in zijn muil heeft, en ik kan tóch het Woord aangrijpen, dan moet ik weer uit die 

muil, en ik moet standhouden, waar het Woord standhoudt. Daarom zeg ik weleens: jullie hoeven 

niets anders te geloven, dan het Woord, dat ik aan jullie heb gepreekt. Dit zegt Paulus ook in 

Romeinen 1 vers 16: ‘Ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht 

van God, die zalig maakt allen die daarin geloven.’ Het Woord is een Goddelijke en eeuwige kracht, 

want hoewel de stem spoedig verstomt, toch blijft de kern, dat is de inhoud, de waarheid, die in de 

stem is vervat, eeuwig. Daarom is het een Goddelijke kracht – ja Het is God Zelf! 

 

Want dit zegt Hij in Exodus 4 vers 12: ‘Ik zal in uw mond zijn.’ En ook in Psalm 81 vers 11: ‘Doe 

uw mond wijd open’ – preek dapper; roep het uit; honger en dorst naar Mij – ‘en Ik zal uw mond 

vervullen.’ Ik zal Zelf in uw mond zijn en spreken. Ook in Johannes 14 zegt Christus: ‘Ík ben de 

Weg, de Waarheid en het Leven’, dat is: wie in Mij gelooft, die is uit God geboren. Zo is het Zaad 

niemand minder dan onze Heere God Zelf. Alles is er hier op gericht, dat wij zullen leren, dat de 

werken ons niet kunnen helpen. Hoewel het Woord gering schijnt, omdat het uit de mond komt, 

toch is er zo’n overvloeide kracht in, dat het allen die daarin geloven, tot kinderen van God maakt 

(Johannes 1:12). Daarop rust onze zaligheid! 

[Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt, WA 12, 298 ff (1523)] 


