
Mededeling vanuit de kerkenraad 
 
Als kerkenraad hebben wij besloten dat ds. W.J. Op 't Hof zijn werkzaamheden als 
voorganger binnen onze gemeente neerlegt. Dit betekent dat ds. W.J. Op 't Hof met 
ingang van heden niet meer zal voorgaan in de kerkdiensten. 
 
De geplande weekdienst van aanstaande woensdagavond komt hiermee te vervallen. 
Voor de zondagse erediensten wordt gezocht naar passende vervanging. Nadere 
informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
 
Wij vragen u dit besluit in uw gebeden mee te nemen, in liefde tot de Heere en allen die 
hierbij betrokken zijn. Als kerkenraad verzoeken wij om rust en onderlinge 
verbondenheid binnen de gemeente. Over eventuele verdere ontwikkelingen zullen wij u 
informeren zodra dit passend is. 
 
Namens de kerkenraad van de Vrije Hervormde Gemeente Driedorp 
 

Zie onderstaande de email van ds. W. J. op ’t Hof aan de gemeente:  



Geliefde gemeente, 
  
Het is met grote ontzetting en droefheid dat ik u moet mededelen dat de 
kerkenraad mij afgelopen maandagavond op staande voet heeft ontslagen. 
De bemiddelaar, ds. M. van Kooten, gaf aan dat dit volgens het 
gereformeerde kerkrecht niet mogelijk is, maar de kerkenraad zei dat hij 
autonoom is en dus kan doen wat hij zelf wil, omdat wij een vrije gemeente 
zijn. Wie een beetje kennis heeft van het gereformeerde kerkrecht, weet dat 
eerst een tuchtprocedure gevolgd dient te worden, voordat er ooit een 
afzettingsprocedure in gang gezet kan worden. Zo’n tuchtprocedure kan 
alleen maar als er sprake is wanneer een voorganger zich in leven of leer 
komt te ontgaan. Dat heeft men op geen enkele wijze wat mij aangaat waar 
kunnen maken. Mijn collega Van Kooten beaamde dat, constateerde tot zijn 
grote teleurstelling dat verder praten geen zin meer had en dat hij daarom 
zijn opdracht teruggaf. Ik zou heel wat over de houding van de kerkenraad 
jegens mij kunnen zeggen, maar daar zie ik vanaf. Dat zou allesbehalve 
stichtelijk zijn. Wel wil ik erop wijzen dat het ontslag in flagrante strijd is 
met de afkondiging die de kerkenraad naar aanleiding van de laatste 
gemeenteavond zelf heeft gedaan. Die luidde: 
  
  
“Geliefde Gemeente, 
Afkondiging 1 

De colleges van kerkenraad, bestuur en predikant hebben besloten een 
vertrouwensman te benoemen. Omdat wij een vrije gemeente vormen, 
hebben we juist van het recente verleden geleerd dat een objectieve 
vertrouwensman een goede waarborg is voor een bijbelse oplossing als er 
een probleem ontstaat. Dit kan tussen de colleges en de predikant, tussen 
gemeenteleden en de colleges, tussen gemeenteleden en de predikant. In 
zo’n geval, maar ook als er ooit sprake zou zijn van zedelijk 
grensoverschrijdend gedrag, kan men zich wenden tot de vertrouwensman 
van onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat dominee M. van Kooten zich 
bereid heeft verklaard als zodanig op te willen treden en is als 
vertrouwensman benoemd. 
  
Afkondiging 2 

De volgende afkondiging is er één waarmee alle leden van de colleges 
inclusief de predikant hun hartelijke instemming hebben betuigd. Hierop 
zijn zij derhalve allen persoonlijk aan te spreken. 
Op de laatst gehouden gemeenteavond hebben de colleges beloofd dat er 
een uitweg uit de impasse gezocht zou worden door weer met elkaar in 
gesprek te gaan.  Mocht er niet tot overeenstemming gekomen worden 



dan zou de zaak in handen gesteld worden van een 
bemiddelingscommissie van drie personen van buiten de gemeente, 
die een bindende uitspraak zou doen. Gelukkig heeft het niet zover 
hoeven te komen, want na een week van uiterst intensieve besprekingen 
onder leiding van ds. M. van Kooten, kon er alsnog tot overeenstemming 
gekomen worden. 
Uit de besprekingen is naar voren gekomen dat als er onenigheid is, de 
schuld niet bij één partij gelegd kan worden. Als er twee kijven, hebben er 
twee schuld. Zoals meestal ontbreekt het dan aan goede communicatie. 
Zoals de kerkenraad op de gemeenteavond reeds heeft aangegeven 
maar mogelijk niet door iedereen is gehoord trekken de kerkenraad 
en bestuur de beschuldigingen aan het adres van hun predikant in. Er 
is nu dan ook geen enkele sprake meer van ontslag van onze 
predikant. 
            Verder is de belofte gedaan dat noch de kerkenraad noch de 
predikant iets negatiefs over elkaar in de gemeente zullen zeggen. Mocht dit 
wel gebeuren, dan dient dit direct kenbaar gemaakt te worden bij de 
vertrouwenspersoon. 
Verder willen wij iedereen dringend verzoeken om niet langer over zaken 
aangaande onze gemeente via de app te communiceren, want dat blijkt een 
bron van ellende te vormen. 
            Het is het oprechte voornemen van zowel de colleges van kerkenraad, 
predikant en bestuur  om de roeping die zij zowel ten aanzien van de Heere 
als ten aanzien van onze gemeente hebben, in biddend opzien tot de Heere 
in alle verbondenheid en onderlinge eendracht te mogen vervullen. Wij 
vragen de gemeente dan ook dringend om niet achterom te zien, maar om 
kerkenraad, predikant en bestuur en heel onze gemeente blijvend op te 
dragen in de voorbede. Alleen waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn 
zegen.” 

  
  
Toen mij het ontslag als een donderslag bij heldere hemel werd aangezegd – 
immers de dag daarvóór had de kerkenraad de gemeente nog bekend 
gemaakt dat onze eigen herder en leraar de komende woensdag en de 
volgende dag des Heere zou voorgaan - met de mededeling dat het ontslag 
direct inging, heb ik protest aangetekend en mij beroepen op de eerste in 
ver gezette zin uit de afkondiging.  Ik kreeg ten antwoord dat men daar 
geen boodschap aan had. Met andere woorden: de kerkenraad ontneemt 
mij het recht, dat hij mij zelf heeft toegekend, om bij een objectie instantie 
in beroep te (kunnen) gaan. Een ambtelijke belofte in een kerkdienst heeft 
de waarde van een eed. Ik moet helaas concluderen dat de kerkenraad met 
het genoemde ontslag willens en wetens eedbreuk heeft gepleegd. 



  
Wie de tweede in vet gezette zin vergelijkt met het ontslag, kan niet anders 
constateren dan dat de kerkenraad ook in een tweede geval woordbreuk 
heeft gepleegd. Ik kan niet zeggen hoeveel pijn mij dit alles doet. Er blijft mij 
geen andere mogelijkheid over dan u als gemeente te vragen of u in het licht 
van het bovenstaande de handelwijze van de kerkenraad jegens mij 
goedkeurt. Als dit niet zo is, wil ik u verzoeken om de kerkenraad op grond 
van de Schrift, de gereformeerde belijdenis en de gedane beloften in de 
genoemde afkondiging ernstig terug te roepen van de dwaling zijns weegs. 
Hier kan nooit de gunst des Heeren op rusten. Het ergste van alles is dat de 
Naam des Heeren gruwelijk gelasterd wordt en zal worden. 
  
De Heere ontferme Zich. 
  
Met heilwens en hartelijke groet, 
  
W.J. op ’t Hof. v.d.m. 
 


